
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kennis van Christus groeit in de ziel als het ochtendlicht: 

het begint met een zwakke lente 

en groeit uit tot de dag der volmaaktheid. 

J. Flavel 
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Voor u gelezen………. 
 

Wat is er kostelijker en dierbaarder dan de Heere Jezus? 

Die de zonde wegwast en het hart vernieuwt.  

Hij verzoent de zondaar met de Vader.  

De Heere Jezus Christus heeft Zich laten nagelen aan 

het kruis, vanwege Zijn grote liefde voor deze wereld. 

 
Ds. L. Vroegindeweij (1901-1969) 

mailto:pamuilwijk@hotmail.com


 
Omgaan met teleurstelling 

“Mijn Vader werkt tot nu toe, en Ik werk ook.” (Johannes 5:17) 

Weinig Bijbelse geschiedenissen zijn zo volgepakt met teleurstellingen, als 
de genezing van de lamme in Bethesda. Het is feest in Jeruzalem, maar bij 
de Schaapspoort liggen vijf zalen vol mensen die niet mee kunnen doen. Ze 
zijn ziek, blind, verlamd of kreupel. Eén van hen is een man die al 38 jaar 
ziek is. Verlamd. Moedeloos ligt hij daar, teleurgesteld in God en mensen. 
Het wonderlijke verhaal over een engel die het water beroert, heeft hem 
niets te bieden. Het hij kan niet naar het water lopen. En Hij heeft geen 
mens die hem helpt. Er is alleen verlossing voor de snelste mensen, de rest 
mag toekijken.  
Dan komt Jezus en geneest juist hem! Op-
eens schijnt in de ziekenzalen Gods heerlijk-
heid, vol van genade en waarheid. Toch 
blijft er een massa teleurgestelde mensen 
achter. Waarom werden zij niet genezen? 
Ook Jezus’ wonderen zijn niet voor ieder-
een. Hij gaat Zijn eigen weg.  
De reactie van de Joodse leiders is buiten-
gewoon teleurstellend. Zij tonen geen en-
kele blijdschap, maar bekritiseren de man 
als hij voor het eerst in 38 jaar weer loopt 
en zetten hem onder druk in een scherp 
kruisverhoor. Ook de genezen man valt ons 
tegen. Hij weet niet eens Wie hem genezen heeft. In de tempel zoekt Jezus 
de man op en waarschuwt hem: “Zie, u bent gezond geworden; zondig niet 
meer, opdat u niet iets ergers overkomt.” Maar de man denkt vooral aan 
zijn eigen hachje en vertelt snel aan de Joden dat het Jezus was. Die willen 
Jezus zelfs doden. Hoe bitter! Het wonder brengt geen blijdschap, maar 
haat. Ze zoeken de dood van Hem Die het leven geeft.  
Wat kan ons nog weerhouden van somberheid? Alleen de Christus’ persoon 
en werk. Wie bezoekt op een feestdag het ziekenhuis? Wie ziet om naar een 
moedeloos mens? Jezus! Hij wil de Mens zijn voor wie geen mens heeft. Hij 
is de Engel voor wie geen engel heeft. Hij doet Zijn werk, onverwacht en 
onverdiend.  

HET WOORD VOORAF…. 
door ds. C.J. Barth 



Te midden van de teleurstelling toont Christus Zijn heerlijkheid. Hij gaat juist 
naar die verlamde, die nooit op eigen kracht het water zal bereiken. Hij laat 
zien dat er voor mensen die niet kunnen en niemand hebben, toch verlos-
sing bij Hem is. “Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem 
die hardloopt, maar van God Die Zich ontfermt.” (Romeinen 9:15)  

De Verlosser laat zich niet weerhouden om te werken door risico op teleur-
stelling; noch door de mogelijkheid dat de man alleen blij is met de licha-
melijke redding en het geestelijke negeert; noch doordat de genezen man 
Hem overlevert, noch doordat de leiders Hem haten. Daar mogen we heel 
dankbaar om zijn. Wat zou er van ons terechtkomen, als Christus alleen zou 
werken als niets kan tegenvallen?  
Jezus’ werk blijft zeker niet vruchteloos. Er zijn velen die Hem wel aanne-
men en kinderen van God mogen worden. Zij volgen Hem, maar… zullen 
ook ervaren dat een discipel niet meer is dan zijn Meester. Ook het leven 
van een christen is soms vol teleurstelling. Mensen vallen tegen, we begrij-
pen Gods weg niet en vallen onszelf zo vaak tegen. Het mag ons niet weer-
houden om het werk te doen waartoe Christus ons roept. Want hoe het ook 
gaat: de Vader werkt en Jezus ook. Hij blijft dat doen zolang zon en maan 
schijnen. In dat vertrouwen mag Gods kerk voortgaan: “Hij doet wonderen, 
Hij alleen. Geloofd zij voor eeuwig Zijn heerlijke Naam; laat heel de aarde 
met Zijn heerlijkheid vervuld worden.”  Op Gods tijd en wijze wordt dit ge-
bed verhoord, want de Vader werkt en de Zoon ook.  
 

  

Tijdens de gemeentereis naar Israël, is de opgraving 
van Bethesda bezocht en de nabijgelegen st. Annakerk. 
Daar zijn 2 liederen gezongen. Scan de QR-codes, dan 
kunt u deze beluisteren. 



 
 
 
 
 
 
 
NIEUW BOEK: 
 
Kristy Cambron: Rivalen 
Eigenlijk is een toekomst voor Amos een boeren-
zoon en Charlotte, dochter van een graaf, niet zo-
maar weggelegd. Amos opent in Coventry een boek-
handel waarin hij zich als kluizenaar verschanst. 
Charlotte, die in de eerste wereldoorlog een ver-
standshuwelijk had met een graaf die inmiddels ge-
sneuveld is, besteed haar tijd aan het vervallen land-
goed, samen met haar dochter Eden. Maar ook runt 
ze een schilderachtige boekhandel in Conventry, in 
de straat waar ook Amos, als concurrent, zijn boek-
handel heeft. Door de dreiging van de tweede wereldoorlog kunnen ze niet 
meer om elkaar heen en leren ze om samen te werken om te overleven. 
  

De Bibliotheek 
De bibliotheek boven in Maranatha, is alleen in de avond open op de 
woensdag van: 19.00-20.00 uur!  
Iedereen betaalt per boek € 0,25 per week. Ook postzegels van Woord 
en Daad tijdens uitleen te koop voor normale tarief elders. En zelfge-
maakte fotokaarten voor Albanië te koop voor € 0,50 per stuk.  
Wees welkom!   

Naam Adres Omschrijving mutatie Maand

mw. A. Bos Herenweg 148 binnengekomen; huwelijk d.d. 14 november met dhr. J. Steenbeek dec-24

fam. Simons-Smit (6 pers.) Dodaarslaan 11 op verzoek uitgeschreven dec-24

mw. C.W.M. Kraaij-Enter Heulweg 55 overleden d.d. 4 dec. 2024 dec-24

mw. M.N. Brouwer-Vermaat Herenweg 69 - Maria-Oord overgeschreven naar Herv. Gem. Zijderveld dec-24

mw. C. Stam-Verbruggen Herenweg 69 - Maria-Oord overleden d.d. 13 dec. 2024 dec-24

Elisa Kroese Demmerik 96 geboren d.d. 11 december 2024 dec'24

dhr. A. Verbruggen Talingenlaan 75 overleden d.d. 1 januari 2025 jan'25

dhr. M. Blonk Veldesdoorn 11A verbintenis onbekend d.d. 21 januari jan'25

mw. N. van Selm Ieplaan 82, Waddinxveen verhuisd; vorig adres Rozenoord 143 Amstelveen jan'25

Anna de Vree Meeuwenlaan 20 geboren d.d. 17 januari 2025 jan'25

dhr. T. van Brienen Heulweg 15 verhuisd naar Amersfoort feb'25

mw. N. van Brienen-van den Broek Heulweg 15 verhuisd naar Amersfoort feb'25

Elisa Kroese Demmerik 96 gedoopt d.d. 9 februari 2025 feb'25

mw. W. v. Heuven-v. Staereling Stork Wilgenlaan 13 overleden d.d. 9 februari 2025 feb'25

dhr. G.J. van Selm Koornmarkt 24A Delft voorkeurlidmaatschap opgeheven feb'25

dhr. J.H. de Haan Zorggras 29, Wilnis overleden d.d. 20 februari 2025 feb'25

dhr. K.N. Verbruggen Nobel 21, 3641 MA Mijdrecht verhuisd wegens huwelijk 14 feb'25 : vorig adres: Botsholsedijk 2A feb'25

dhr. S.J.C. de Haan Snippenlaan 19 op verzoek uitgeschreven feb'25

mw. A.F. van der Horst Achterbos 95 verhuisd naar Wilnis feb'25

Mutaties ledenbestand dec-feb 



 
 
 
Het gebeuren in de wereldpolitiek baart de Oekraïners heel veel zorgen, 
sinds er in Amerika een nieuwe president aan de macht is gekomen. Ondui-
delijk is welke belangen deze man nu op het oog heeft. Door zijn optreden 
slaagde hij erin veel Westerse leiders tegen zich in het harnas te jagen. Ook 
de Oekraïners in de Ronde Venen volgen het wereldnieuws met argusogen 
en begrijpen niets van de nieuwste ontwikkelingen. Als pas opgerichte 
Stichting "Hulp Oekraïne de Ronde Venen" blijven we de Oekraïners in deze 
periode met raad en daad ondersteunen en zij tonen op allerlei manieren 
hun dankbaarheid in onze richting.  
 
Wij zijn dankbaar dat de Heere God ons daarvoor de kracht en de wijsheid 
geeft om hen in deze situatie te begeleiden. Ook zijn wij dankbaar voor het 
feit dat diverse Oekraïners regelmatig de (morgen)diensten in onze kerk bij-
wonen. Hoewel het volgen van de dienst in de Nederlandse taal best wel 
een uitdaging is, zijn zij erg dankbaar voor de voorbede die regelmatig spe-
cifiek voor Oekraïne gedaan wordt. Mogelijk kunt u de vluchtelingen na de 
dienst op het kerkpad nog eens aanspreken en welkom heten. 
 
Zoals u wellicht weet, is uit de 
contacten van één Oekraïens ge-
zinnetje, bestaande uit Lena en 
Lyuba, met Krijno Verbruggen 
een vaste relatie gegroeid, met 
als uitkomst dat op 14 februari jl. 
het huwelijk van Lena en Krijno 
in Baarn is gesloten. Hiernaast 
staat een foto van deze mooie 
gebeurtenis.    
 
Het Stichtingsbestuur mocht getuigen zijn van de huwelijksbevestiging door 
een ambtenaar van de gemeente Baarn. Daarnaast was het de uitdrukke-
lijke wens van het bruidspaar dat er ook een inzegening van het huwelijk 
zou plaatsvinden. Iedereen, maar juist ook dit bruidspaar, heeft Gods Zegen 
en Leiding nodig op hun levensweg in deze gebroken wereld. 

Oekraïners in de Ronde Venen 



Zoals al tijdens de laatste Jaarvergade-
ring van onze gemeente gemeld is, zijn 
wij naarstig op zoek naar vervangende 
huisvesting voor de Oekraïners in de 
Ronde Venen. Op enkele locaties valt 
de beschikbare woning weg. Recent 
hebben de bewoners van de pastorie 
Morgensterkerk deze woning verlaten 

en zij zijn tijdelijk verhuisd naar Herenweg 82, locatie de Beuk. 
Wij zijn de gastgezinnen heel dankbaar dat de vluchtelingen tot nu toe ge-
bruik konden maken van hun onderdak, maar begrijpen ook dat de ontwik-
kelingen bij de gastgezinnen na 2 à 3 jaar doorgaan.  
 
Daarom nogmaals hierbij de oproep "Als u nog nieuwe locatie weet, meld 
dit aub bij ons". 
 
Wilt u ons iets laten weten? Spreek ons aan, of gebruik ons e-mail-
adres: info@hulpoekrainedrv.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
Karin Kroon, Jan en Carla Stolk, Krijno Verbruggen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rooster Maria-Oord april-juni 2025

6 april Mevr. B. van den Oord-Vader

20 april Prop. A. van Eckeveld

4 mei Ds. R.J.F. Lock

1 juni Ds. J.C. Wijngaard

 
Voor u gelezen…. 

Al voelt u, dat de zonden u nog drukken, zeg dan toch desondanks: 
Ik voel ze niet en dat komt, omdat ik op de Goede Vrijdag nog al 
mijn zonden aan Christus zag hangen, maar op de Paasdag zijn ze 
alle ---weg. 

Maarten Luther (1483-1546) 

mailto:info@hulpoekrainedrv.nl


 

Kort na de preek en preekbespreking van ds. van Doleweerd op d.d. 19 ja-
nuari zijn hij en zijn vrouw Wilma weer voor een jaar teruggekeerd naar 
Colombia. Wekelijks sturen zij een appbericht met een “plaatje en een 
praatje” waarin zij een activiteit of gebeurtenis van de afgelopen week toe-
lichten. Mocht u ook zo’n appbericht op uw telefoon wekelijks willen ont-
vangen kunt u dat aangeven bij Jos Kroon, 06-41875351.  

DV 15 maart was de GZB dag, 
dit jaar in Veenendaal met het 
thema : Deel je leven. Met 
veel sprekers uit en aandacht 
voor de kerk in Zuid-Amerika, 
o.a. Colombia. 
Begonnen met Johan en As-
trid Klaasse, en nu dus via ds. 

van Doleweerd, ds. Vreugdenhil en ds. Kleinbloesem ondersteunen we nu 
al vele jaren de zendingsactiviteiten van de GZB in Colombia. 

“Wij waren zo vol van verlangen naar u dat wij graag met u niet alleen het 
Evangelie van God wilden delen, maar ook onszelf” 1 Thessalonicenzen 2:8. 

Net als we bij de preekbespreking mochten horen is zending niet alleen iets 
van ver weg, maar het begint dicht bij huis. Deel je leven, en wat je bezig-
houdt met de mensen in je directe omgeving, hier in Vinkeveen en wereld-
wijd via de zending. Een van de sprekers zal zijn ds. G. Vreugdenhil, die we 
ook vanuit Vinkeveen ondersteunen, ook een studente van hem zal spreken 
o.a. over missionaire kinderactiviteiten. We zien uit naar een mooie dag.( 
misschien is de dag al geweest als u dit leest). 
Dankbaar zijn we ook weer voor de gaven die u, naast uw gebed, in 2024 
voor het zendingswerk van de GZB mocht geven.  
Een totaal van € 9.900,00 werd opgehaald via de zendingsbusjes. Daarvan 
mochten we als volgt besteden: € 5.000,00 voor fam. Van Doleweerd en  
€ 2.750,00 voor ds. Vreugdenhil, beiden ondersteunen we via het deelge-
notenproject van de GZB. Daarbij nog losse giften aan de GZB: € 750,00 voor 
het project Somos Diaconos van ds. Kleinbloesem/Colombia, € 250,00 voor 
zending in Nepal en € 250,00 voor bijbels in Malawi. 
Zo mogen we via de GZB bijdragen aan de verspreiding van Gods Woord en 
Evangelie wereldwijd en voor onszelf in onze directe omgeving, tot opbouw 
van Zijn Koninkrijk.  

Nieuws vanuit de Zendingscommissie 



 

Christenvervolging in cijfers 

Op 23 januari was ik bij Open Doors, waar de ranglijst Christenvervolging 
2025 werd gepresenteerd. Deze ranglijst kan je zien en lezen op de prikbor-
den in de kerk en Maranatha. Ik las ook een boekje met cijfers. Cijfers waar 
je stil van wordt. Maar ik hoorde ook verhalen van hoop, doorzettingsver-
mogen en volharding. Onze vervolgde broeders en zusters vragen ons om 
voor hen te bidden, dat zij staande mogen blijven en volharden in geloof. 
Onderstaand wil ik enkele cijfers met u en jou delen 

- Elke 2 minuten slaat een christen op de vlucht 
- Elke 12 minuten wordt een christen mentaal of fysiek mishandeld 
- Elke 19 minuten wordt het eigendom van een christen aangevallen  
- Elke 35 minuten wordt er een kerk aangevallen 
- Elke 42 minuten wordt een christen slachtoffer van seksueel geweld 
- Elke 105 minuten worden een christen vermoord om het geloof 
- Elke 2 uur en 8 minuten wordt een christen opgesloten zonder eerlijk proces 
- Elke 2 uur en 16 minuten wordt een christen ontvoerd 

Bid! voor onze vervolgde broeders en zusters. Strijd mee door gebed. Anne 
van de Bijl, de oprichter van Open Doors heeft ooit uitgesproken; Gebed is 
geen voorbereiding op de strijd, gebed is strijd.  

Open Doors zet zich op een ongelooflijke concrete wijze in voor de vervolgde 
kerk. Hoe concreet? Ook hier zijn cijfers van. In het afgelopen was door het 
werk van Open Doors de impact voor de vervolgde kerk als volgt; 

- 1.865.739 Bijbels verspreid 
- 3.667.593 christenen kregen Bijbelse training 
- 565.126 christenen kregen praktische hulp 
- 668.462 christenen geholpen met pleitbezorging 
- 1.240.627 intensief contact met vervolgde christenen 

Het werk van Open Doors kan uw en jouw steun gebruiken, zowel financieel 
als door het gebed. Zie en lees de mogelijkheden op de website Open-
doors.nl. Maar anders mag je mij ook bellen en mailen 

Wim Mur 

Mob: 06-53935652 
Mail: Murwillem@gmail.com 

mailto:Murwillem@gmail.com


 

 

 

 

In deze editie kunnen we kennismaken met Janneke Versloot-van der 
Werken, een ontzettend creatief, gezellig en actief persoon waar je heel 
gezellig een goed gesprek mee kunt hebben. 
Voor mij was ze al bekend maar voor heel veel misschien nog niet zo heel 
bekend… 
 
Wie is die veelzijdige duizendpoot?  
Ze vertelt graag zelf verder: 
 
Ik ben geboren en ook opgegroeid in Werkendam als één van de zes. 
Je kunt je dus wel voorstellen dat het bij ons altijd een hele gezellige boel 
was. En ja, als we nu allemaal thuis zijn is het een nóg gezelligere boel want 
inmiddels is het gezin wel wat uitgebreid met “schoon kinderen” en 
kleinkinderen voor mijn ouders. 
Na de basisschool en de middelbare school ben ik de opleiding 
verpleegkunde gaan volgen. Eerst in Amersfoort en daarna, vanaf het derde 
leerjaar, ben ik gaan werken en leren in het Maasstad ziekenhuis in 
Rotterdam. 
In die periode ben ik ook gaan wonen in de buurt van dat ziekenhuis. 
Tijdens mijn periode daar in Rotterdam heb ik Robert leren kennen. Na een 
aantal jaren van verkering wilden wij gaan trouwen en zijn we gaan wonen 
in Woerden. In Woerden werd ons huwelijk gezegend met de geboorte van 
onze lieve dochter Noortje. Sinds een aantal maanden wonen we hier 
gezellig in Vinkeveen en beginnen we ons aardig thuis te voelen na een grote 
verbouwing! 
Je vertelde dat je in de verpleging werkte in Rotterdam, maar dat is nu niet 
meer zo, je werkt wel, wat doe je nu? 
Al toen ik jong was had ik al een droom, een eigen winkel. 
En in de zomer van 2021 ging het kriebelen. 
Ondanks dat ik het als verpleegkundige in het ziekenhuis erg naar mijn zin 
had, kwam die meisjesdroom toch weer boven. Zelf wist ik niet goed hoe ik 
daar mee om moest gaan, maar toen ik dat in gebed bij de HEERE God 
bracht, kreeg ik sterk het gevoel dat dit de weg voor mij was.  
 

door Debora de Haan 

»» 



 
Maar ondernemen en een winkel van jezelf brengt ook wel wat praktische 

en onzekere dingen met zich mee. 
Financieel en praktisch, hoe ga ik dit 
regelen met opvang-zorg voor 
Noortje enz enz. 
Dat heb ik besproken met Robert en 
die vond dat ik ervoor moest gaan. 
We zullen wel zien wat de toekomst 
brengt en als je het zo graag wilt dan 
moet je het gewoon proberen. 
En zo begon mijn grote avontuur als 
eigenaresse van “Winkeltje van 
Jans” in Gouda. 
Ik vind elke werkdag een feestje, en 

ik ben enorm dankbaar voor alle gezellige klanten die de winkel en ook de 
webshop bezoeken. De winkel staat vol met leuke woonaccessoires, mooie 
sieraden, leuke cadeautjes en kleding. Dingen waar je blij van wordt zeg ik 
altijd maar!! 
 
Ik werkte eerst in het Maasstad ziekenhuis, daar werkte ik als Vlinder, dat 
betekent dat je telkens op een andere afdeling werkt. Dat is heel erg leuk en 
de afwisseling vond ik ontzettend fijn. Dus de ene keer op de spoed, dan 
weer op een interne afdeling. Zo was elke dag anders en bleef het 
uitdagend. Toch kon ik in dit werk niet al mijn creativiteit kwijt en na dat ik 
dit werk een jaar lang had gecombineerd met mijn eigen  winkel, heb ik toch 
besloten te stoppen met het werk in het ziekenhuis. Zo kan ik nu de volle 
focus leggen op mijn eigen winkel. 
 
Een eigen winkel vergt veel tijd, en jullie hebben een lieve dochter, is dat 
een beetje te combineren? 
Op woensdag, donderdag en vrijdag ben ik altijd in de winkel. Op zaterdag 
staat een collega in de winkel. De maandag en de dinsdag zijn voor de 
administratie en de inkopen. Ook geef ik regelmatig creatieve workshops, 
die komen ertussendoor. Het combineren van mama zijn en werken lukt 
over het algemeen best aardig.   
 
Op de dagen dat ik in de winkel sta hebben we voor Noortje hele lieve 
gastouders en bij het inkopen van nieuwe producten neem ik Noortje 
gewoon mee, dan staat ze te neuzen tussen de kleding rekken, tja, jong   

»» 



  
geleerd is oud gedaan toch? Het is heel gezellig als ze met mij mee gaat, 
maar ja, het geeft af en toe ook wel wat uitdagingen, dat zal ik niet 
ontkennen. 
Ik heb begrepen dat je nog een passie hebt, namelijk reizen. Kun je daar ook 
wat over vertellen? 
 
Vroeger, toen we nog allemaal thuis woonden, 
gingen we gewoon met onze ouders in de 
zomervakantie ergens in Nederland op 
vakantie. Niets mis mee en daar bewaar ik 
hele mooie, fijne herinneringen aan. Maar 
toen ik, op mijn vijftiende, een reis won naar 
Oekraïne (ik had voor een goed doel het 
meeste geld opgehaald) begon mijn 
nieuwsgierigheid naar reizen, wat is er nog 
meer te zien in de wereld. 
Ik vond stil zitten en thuis blijven al nooit leuk 
en was altijd onderweg, al van jongs af aan ging ik al graag op pad! Zo heb 
ik na die reis naar Oekraïne nog meer reizen gemaakt waar ik ook 
vrijwilligerswerk heb gedaan.  
 
Ook heb ik veel met Avanta gereisd, een organisatie die wat actievere reizen 
aanbied. Zo ben ik naar, onder andere, Oman geweest en Costa Rica, 
Marokko en de Balkan. Ook met vriendinnen heb ik gereisd en later ook met 
Robert. Het is allemaal prachtig, de natuur en andere omgeving, Gods 
schepping is zo mooi! Maar je ziet door al het reizen ook hoe gezegend wij 
zijn hier in Nederland. Het doet je soms echt even realiseren hoe goed wij 
het hebben. 
Nu met Noortje is het wel een uitdaging om van plek naar plek te gaan 
rondtrekken. Maar het is zeker niet onmogelijk, met ons motto: “gewoon 
doen” kom je best heel ver. 
Zo zijn we vorig jaar maart naar Marokko geweest om een rondreis te 
maken. En hebben we weer duidelijk gezien hoe goed wij het hebben. 
Als je daar de oude mensen nog langs de weg ziet zitten om eieren te 
verkopen voor tien cent, dan maakt het je alleen maar dankbaar. Ook 
leerden we veel van de gastvrijheid daar, bijna niets hebben en tóch delen, 
bijzonder! 
Onlangs maakte je nog een zakenreis naar Kopenhagen.   

»» 



 
Hoe gaat dat, dat inkopen?  

Ja dat was ook echt heel erg leuk, inderdaad. Sinds 
kort verkoop ik in de winkel een nieuw kledingmerk 
uit Denemarken, een heel mooi merk! Zij hebben een 
kantoor in Amsterdam waar ik dan heen ga om 
inkopen te doen en de nieuwe collectie te bekijken. 
Dus toen ik in Amsterdam was nodigden ze mij uit om 
naar de CIFF te komen in Kopenhagen, een grote 
modebeurs. Dat was precies iets voor mij dachten ze… 
Ik wilde met één van mijn vriendinnen nog een 
stedentrip maken en zo gezegd ,zo gedaan. Wij zijn 

naar Kopenhagen afgereisd. Op de kledingbeurs hebben we de nieuwste 
wintermode voor 2025 ingekocht. Klinkt gek misschien maar dat loopt een 
paar seizoenen vooruit. Op de beurs hangt al de kleding voor het nieuwe 
seizoen en zo stel je , je eigen collectie samen. Je koopt dus precies in wat 
je zelf wil verkopen. 
Ook hebben we natuurlijk heel veel moois van Kopenhagen gezien. Vooral 
de gekleurde huisjes waren een hoogtepunt maar ook al die mooie winkels, 
een grote bron van inspiratie. 
 
Hoe zie je de toekomst? Misschien een leuke winkel in de Ronde Venen? 
Hahaha… ja wie weet.. 
We hebben ons huis in Vinkeveen helemaal eigen gemaakt waardoor we 
een fijne plek hebben in dit dorp. Een bootje staat nog wel op ons 
wensenlijstje want ja, eenmaal op de plassen heb je ook een gevoel van 
vakantie. 
In de winkel hangt al een deel van de voorjaarscollectie en een ander deel 
van de collectie is onderweg. Misschien in de toekomst een iets groter pand 
maar er moet maar net iets op je pad komen. 
En ja, een winkel in Vinkeveen of de Ronde Venen, zeg nooit nooit, wie weet! 
Onze lieve Noortje, ons mooie huis, mijn winkel… 
Het zijn allemaal cadeautjes waar we heel dankbaar voor zijn, we zullen zien 
wat de toekomst ons zal brengen. 
 
Dus nu eerst nog naar Gouda voor een cadeau of kleding stuk, of gewoon 
even op de webshop rondneuzen. 
En ik hoop jullie natuurlijk ook gewoon in Vinkeveen te zien tijdens de 
kerkdiensten!   



 

 
Wij zijn Twan, Thirza en Jesse 
Penning en wij willen ons graag 
aan jullie voorstellen!  
 
In 2020 leerden we elkaar ken-
nen op de Bijbelschool in Ame-
rongen. Hier volgden wij een 
discipelschapstraining en een 
missietraining, hier werden we 
toegerust om te leven als vol-
geling van de Heere Jezus. Na 
de Bijbelschool ging Twan aan 
de slag als leerkracht op de 
Schakel in Vinkeveen en Thirza werkte als begeleider voor mensen met een 
verstandelijke beperking. 
 
In 2022 zijn we getrouwd. Vanwege Twan zijn werk zijn wij toen in Vinke-
veen (Caravanpark Achterbos) komen wonen. Deze plek zal voor ons altijd 
een bijzondere herinnering blijven, want hier werd in de zomer van 2024 
Jesse geboren.  
 
Een aantal maanden later kregen wij te horen dat er een woning vrij kwam 
bij Maranatha. Toen ging het allemaal heel snel en binnen een maand wa-
ren we verhuisd. Soms lijkt het allemaal zo vanzelfsprekend, maar we zijn 
ons ervan bewust dat God steeds voorziet in wat we nodig hebben. 
 
Inmiddels werkt Twan nog steeds op de Schakel en is Thirza bezig met het 
opstarten van een gastouderopvang bij ons thuis.   
 
Thirza houdt van bakken met zuurdesem en is graag creatief bezig. Twan 
houdt van lezen en sporten. Ook vinden we het leuk om muziek te maken, 
daarom zijn we onderdeel van de muziekgroep in de gemeente waar wij 
betrokken zijn (de ECG in Uithoorn). Oh ja, en Jesse houdt van eten, spelen 
en slapen. 
 
We vinden het leuk om jullie beter te leren kennen!  
 
Groeten, 
Twan, Thirza en Jesse  

Even voorstellen…. 



BIJ ONS IN DE JORDAAN 

Henk en Gert Kroese bouwden zo’n 70 jaar geleden mooie, grote eikenhou-
ten roei-, toer- en visboten. Boten van polyester stond toen nog in de kin-
derschoenen. Deze houten boten hadden een mooie lijn (materiaal Frans 
eiken, blank gelakt) en lagen vast op het water. Veel Amsterdammers had-
den Vinkeveen ontdekt om te recreëren. Zo waren er ook kennissen en 
vrienden van elkaar, o.a. uit de Jordaan, die allemaal een mooie eiken blank 
gelakte boot van Kroese wilden hebben. Op de boten moest met sierlijke 
letters een naam komen. Twee namen kan ik mij nog herinneren: Golden 
Gate en Tante Leen. 
Tijdens de kerstviering met de jeugd vertelde Corine een mooi kerstverhaal. 
Toen ik er over nadacht, bedacht ik me dat dat zich in die tijd in de Jordaan 
afgespeeld zou kunnen hebben. Corine heeft me geïnspireerd… en ik heb 
haar gevraagd of ik het vervolg van het verhaal verder mocht schrijven voor 
de Leidraad. 
De moeder had met Kees in de wereldwinkel kerstspullen gekocht, waar 
ook een papieren Jezus bij was. Kees was zomaar de afbeelding van Jezus in 
karton kwijtgeraakt. En zonder dat zijn moeder het opmerkte, was hij naar 
buiten gegaan om te zoeken. Hij had lopen dwalen en kwam bij de Noor-
derkerk, midden in de Jordaan, terecht. Hij dacht: “hier zal de Heere Jezus 
wel te vinden zijn”.  De deuren staan nog open. Kees is moe en klimt op een 
kerkbank en valt in slaap. Kees wordt de volgende morgen wakker als de 
kerstklokken luiden. Dan ziet hij ineens z’n moeder en de politie, de koster 
en de dominee.  
Kees vertelt hoe het allemaal gegaan was, dat hij Jezus kwijt was geraakt. 
Ondertussen steekt Kees zijn hand in zijn jaszak en… hij vindt de papieren 
Jezus.     De dominee glimlacht en zegt tegen zijn moeder en tegen Kees: 
“Vanmiddag om twee uur is het Kersfeest van de zondagsschool. Komen 
jullie dan ook? Er wordt over de Heere Jezus verteld, er wordt gezongen en 
je krijgt chocolademelk en ander lekkers. En je krijgt ook een boekje over 
de Heere Jezus en een sinaasappel mee naar huis.”   
“Ja, dat doen we, hè mamma”, zegt Kees. Kwart voor twee zijn ze in de 
Noorderkerk. Er waren veel vaders en moeders. En grote en kleine kin-
deren. Ze kregen een mooie plaats, zodat ze alles konden zien en horen. Er 
waren allemaal lichtjes en het gebeurde zoals de dominee het vertelde. Wat 
Kees ook mooi vond was dat bankjes werden neergezet waarop de kleine 
kinderen konden staan om kerstversjes te zingen bij de piano. Aan het einde 

»» 



werd het ‘Ere zij God’ gezongen en werd de Heere God bedankt voor de 
mooie middag. De leidster sloot af met de uitnodiging: “Over 14 dagen om 
half drie begint de zondagsschool weer. Alle kinderen zijn welkom!” Na af-
loop vroeg de dominee aan Kees of hij het mooi vond. Kees knikte. De do-
minee zei: “Breng ook je vriendjes mee naar de zondagsschool.” “Dat zal ik 
zeker doen.” zei Kees. 
Het volgende kerstfeest zien we Kees glunderend naast z’n vriendjes Kerst-
versjes zingen. Kees nam niet alleen z’n vriendjes mee naar de zondag-
school, maar ook anderen kinderen. Zo werd Kees de jonge evangelist in de 
Jordaan. Dat doen we In Vinkeveen toch ook? Jullie nemen toch ook andere 
kinderen mee naar de zondagsschool? Want niet alleen in de Jordaan, maar 
ook in Vinkeveen zijn veel kinderen die nog nooit van de Heere Jezus ge-
hoord hebben.  

G. Kroese 
  

 

Oproep 

Van 21 t/m 27 juli hopen we weer de Vakantie Bijbel Week te organiseren. 

In de volgende Leidraad zullen meer vertellen over het thema en de verhalen, 

maar waar we het nu over willen hebben is de organisatie van de week. 

Voorgaande jaren merkten we dat steeds minder mensen zich opgeven om te 

helpen. En dat is jammer, want om de week goed te kunnen organiseren hebben 

we voldoende medewerkers nodig!! 

Daarom nu deze oproep: Help mee, je hulp is hard nodig. 
En ook hierbij geldt, het maakt niet uit wie je bent, jong of oud, of wat je doet; 

zingen, knutselen, oppassen, vertellen, leiden Bijbelleesgroepje, helpen bij de 

spelmiddag of de bazaar, er is genoeg te doen! 

Iedereen vanaf 13 jaar en ouder is welkom om te helpen! 

Zet daarom de datum alvast in uw/jouw agenda! 

In de maand mei wordt het aanmeldingsformulier uitgedeeld of kan men zich 

opgeven via de website van onze gemeente. 

Kunnen we op jou/u rekenen? 
 

De VBW-commissie 



 

 

 
Al 8 jaar mag ik met plezier mensen begeleiden bij het aankopen en/of 
verkopen van hun woning. Een mooi vak met veel dynamiek, hectiek en 
emotie. Of het nu gaat om een allereerste koopwoning, een verkoop 
door scheiding of voor erfgenamen of een volgende stap in iemands 
wooncarrière... Het is een teer onderwerp.  

Ik vind het mooi om iemand te helpen in één van de grote/belangrijke 
stappen van zijn leven. Soms ben je een soort mediator naast makelaar, 
bijvoorbeeld erfgenamen die onderling niet op één lijn liggen of bij een 
scheiding waarbij de belangen verschillend zijn. Het is de kunst om in 
zo’n situatie uiteindelijk toch de neuzen dezelfde kant op te hebben, 
waarbij een volgende stap gemaakt kan worden.  

Een bekend probleem is dat velen uit Vinkeveen verhuizen, omdat de 
prijzen blijven stijgen en het aanbod is 
schaars. Ik vind het een sport om starters 
in De Ronde Venen (het liefst in Vinke-
veen) te houden. Vaak lijkt iets onbereik-
baar, maar door creatief te zijn, korte lij-
nen te hebben en te weten hoe een bank 
denkt, zijn er soms toch wel wat moge-
lijkheden.  

Inmiddels werk ik 8 jaar bij De Koning 
makelaars in de gemeente Woerden. Ik 
heb altijd al de droom gehad om in mijn 
eigen woonplaats werkzaam te zijn. 
Sinds januari 2025 ben ik voor mezelf be-
gonnen onder de naam De Koning make-
laars De Ronde Venen. Op deze manier 
staat er al een mooi team paraat.  
 
Bel of app gerust (06 38 53 29 01) en we kijken samen hoe u/ jij de vol-
gende stap kunt zetten.  

door Jos Rijneveld 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Agenda D.V. 2e kwartaal 2025 
Datum Tijd Onderwerp Omschrijving

1-apr 09:30 Seniorenbijbelkring

2-apr 16:00 Stamppotten avond JV 

2-apr 18:30 Avondklanken Verzoekenprogramma, alleen geluid

2-apr 19:00 Bibliotheek

4-apr 19:00 Club 19.00 uur: Club 1, 2 en 3. 20.00 uur: Club 4

5-apr 20:00 Springplank vrije inloopavond

6-apr 09:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

6-apr 11:00 Zondagsschool Oefenen paasviering 

6-apr 18:30 Kerkdienst ds. G.M. van Meijeren (Zeist)

6-apr 20:00 Zingen bij het orgel

8-apr 09:30 Vrouwen rond de bijbel

9-apr 10:00 Ontmoetings- inloopochtend

9-apr 19:00 Bibliotheek

9-apr 19:00 Gemeenteklanken Verzoekenprogramma, vanuit de kerk, incl beeld

9-apr 19:30 Kerkenraadsvergadering

11-apr 19:00 Club 19.00 uur: Club 1, 2 en 3. 20.00 uur: Club 4

13-apr 09:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth; bevestiging l idmaten

13-apr 11:00 Zondagsschool Oefenen paasviering 

13-apr 18:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

14-apr 19:30 Wees een Zegen Bijbelstudie Ruth nr. 10 en Paasviering

15-apr 20:00 Zangavond Con Forza en Concordia

16-apr 18:30 Avondklanken Verzoekenprogramma, alleen geluid

16-apr 19:00 Bibliotheek

16-apr 20:00 Mannenvereniging Jakobus 5: 13-20 Mankracht nr.3

17-apr 11:00 Zondagsschool

17-apr 18:00 Springplank groepje 5 - Witte donderdagviering

18-apr 19:30 Kerkdienst - Goede Vrijdag ds. C.J. Barth

20-apr 09:30 Kerkdienst - 1e Paasdag ds. C.J. Barth

20-apr 18:30  Kerkdienst - 1e Paasdag ds. G. Lugthart (Kamerik)

21-apr 09:30 Paasviering jeugd - 2e Paasdag

23-apr 12:00 Ontmoetingsmaaltijd

23-apr 19:00 Bibliotheek

23-apr 19:00 Gemeenteklanken Verzoekenprogramma, vanuit de kerk, incl beeld

27-apr 09:30 Kerkdienst ds. P. Nobel (Noordwijk)

27-apr 11:00 Koffie drinken na de dienst

27-apr 18:30 Kerkdienst ds. A. van Zetten (Bennekom)

30-apr 18:30 Avondklanken Verzoekenprogramma, alleen geluid

30-apr 19:00 Bibliotheek

4-mei 09:30 Kerkdienst ds. H. Westerhout (Nunspeet)

4-mei 11:00 Zondagsschool

4-mei 18:00 Kerkdienst ds. C.J. Barth

4-mei 20:00 Springplank groepje 6

4-mei 20:00 Zingen bij het orgel

7-mei 19:00 Bibliotheek

7-mei 19:00 Gemeenteklanken Verzoekenprogramma, vanuit de kerk, incl beeld

10-mei 09:00 Verkoopmarkt 

10-mei 20:00 Springplank vrije inloopavond



  

Agenda D.V. 2e kwartaal 2025 

Datum Tijd Onderwerp Omschrijving

11-mei 09:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

11-mei 11:00 Zondagsschool

11-mei 18:30 Kerkdienst ds. A.J.R. Treur (Bodegraven)

12-mei 20:00 Gebed voor de Venen 

14-mei 18:30 Avondklanken Verzoekenprogramma, alleen geluid

14-mei 19:00 Bibliotheek

14-mei 19:30 Kerkenraadsvergadering

18-mei 09:30 Kerkdienst ds. A.D. Goijert (Nijkerk)

18-mei 11:00 Zondagsschool

18-mei 18:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

18-mei 20:00 Preekbespreking

18-mei 20:00 Springplank preekbespreking

21-mei 19:00 Bibliotheek

21-mei 19:00 Gemeenteklanken Verzoekenprogramma, vanuit de kerk, incl beeld

25-mei 09:30 Kerkdienst ds. W.C. Meeuwe (Sliedrecht)

25-mei 11:00 Zondagsschool

25-mei 18:30 Kerkdienst ds. G.J. Hiensch (Schoonhoven)

28-mei 18:30 Avondklanken Verzoekenprogramma, alleen geluid

28-mei 19:00 Bibliotheek

29-mei 09:30 Kerkdienst - Hemelvaartsdag ds. C.J. Barth

1-jun 09:30 Kerkdienst ds. A. van Dalen (Lopikerkapel)

1-jun 11:00 Zondagsschool

1-jun 18:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

1-jun 20:00 Springplank gastspreker

1-jun 20:00 Zingen bij het orgel

4-jun 19:00 Bibliotheek

4-jun 19:00 Gemeenteklanken Verzoekenprogramma, vanuit de kerk, incl beeld

7-jun 20:00 Springplank vrije inloopavond

8-jun 09:30 Kerkdienst - 1e Pinksterdag ds. C.J. Barth

8-jun 18:30 Kerkdienst - 1e Pinksterdag ds. D. Breure (Kockengen)

9-jun 09:30 Pinksterviering Jeugd - 2e Pinksterdag

11-jun 18:30 Avondklanken Verzoekenprogramma, alleen geluid

11-jun 19:00 Bibliotheek

11-jun 19:30 Kerkenraadsvergadering

15-jun 09:30 Kerkdienst ds. C.J. Barth

15-jun 18:30 Kerkdienst ds. A. Bloemendal (Barneveld)

15-jun 20:00 Springplank groepje 7

18-jun 19:00 Bibliotheek

18-jun 19:00 Gemeenteklanken Verzoekenprogramma, vanuit de kerk, incl beeld

22-jun 09:30 Kerkdienst - Voorbereiding Heilig Avondmaal ds. C.J. Barth

22-jun 18:30 Kerkdienst prop. P. van der Schee (Hoevelaken)

25-jun 19:00 Bibliotheek

26-jun 20:15 Voorbereidingskring Heilig Avondmaal

29-jun 09:30 Kerkdienst - Viering Heilig Avondmaal ds. C.J. Barth

29-jun 18:30 Kerkdienst - Nabetrachting Heilig Avondmaal ds. C.J. Barth

29-jun 20:00 Springplank bestuur



 

 

 
 

RESTAURATIE UURWERK EN WIJZERS 
 

Het uurwerk in de klok begon slijtage te 
vertonen. Het oude uurwerk was volgens 
de ons bekende gegevens in 1947 ge-
plaatst. Doordat de tandwielen niet goed 
meer functioneerden, werd het slaan van 
de klok stevige, zodat de toren meer kreeg 
te verduren. Vandaar de grondige vernieu-
wing . 
Op 18 februari is het uurwerk geplaatst en 
zijn de wijzers weer op de klokken aange-
bracht. Het centraal motordrijfwerk en 
motorslagwerk is vernieuwd en er is een 
andere smeedstalen klepel geplaatst. 
Het uurwerk wordt aangestuurd door een 
DCF gestuurde elektronische moederklok. 

Door de DCF ontvanger loopt de 
moederklok exact gelijk, heeft een 
automatische zomer/wintertijd-in-
stelling en automatische tijdscorrec-
tie na stroomuitval. 
De moederklok stuurt impulsen uit 
aan het centraal motordrijfwerk en 
het slaguurwerk. Ook stuurt de moe-
derklok het slaguurwerk aan. 
De wijzers zijn schoongemaakt, op-
nieuw gespoten en verguld met blad-
goud. 
De kerk en het dorp zijn weer bij de tijd.   

Voor u gelezen… 

Door de donkere tunnel van de toorn van God tegen de zonde  
haalt Jezus Gods genade, gerechtigheid en zelfs het eeuwige leven 
naar boven. 

ds. H. Visser (1926-2012) 



 

Met ingang van 2025 willen we de naam van ‘rommelmarkt’ veranderen in 
‘VERKOOPDAG’. Dat is toch veel meer van deze tijd en we verkopen immers 
geen rommel!  
Als comité zijn we alweer in voorbereiding, want de Verkoopdag voor dit 
jaar is op: DV zaterdag 10 mei!!!! Schrijft u het in de agenda? We hebben 
u/jou als bezoekers of als verkoper hard nodig om geld te kunnen inzamelen 
voor ons unieke goede doel! Want we kopen of verkopen dit jaar voor: de 
KERKKLOK: het uurwerk en de wijzers zijn vernieuwd. Iedereen heeft wel 
gezien dat de klok een periode geen wijzers heeft gehad. Op 18 februari zijn 
ze gerestaureerd teruggeplaatst en het uurwerk in de toren is vernieuwd. 
De totale restauratie kost ongeveer € 16.000!! Een heel bedrag, hoe leuk 
zou het zijn dat we als gemeente allemaal een stukje kunnen bijdragen!!  
Als u nog iets leuks heeft, waar u niks mee doet en nog in nieuwstaat is, 
kunt u dat ook doneren voor één van de rondes van de Appeltjesboom. 
Nieuw dit jaar: U kunt als gemeentelid ook een stukje kraam bemachtigen 
om zelf iets te verkopen en af te dragen voor de kerkklok. Of als u een goed 
idee heeft, kunt u mailen naar comiteverenigingsgebouw@hervormdvinke-
veen.nl of benader iemand van de comitéleden.  
Ook willen we vragen of de ijverige taartenmakers, weer bereid zijn om 
heerlijke taarten te maken. Zo kan ook iedereen onder het genot van een 
bakje koffie of thee, een lekker gebakje nuttigen in de Theetuin. 
U kunt dus alvast weer gaan verzamelen van goede bruikbare nette spullen 
die verkocht mogen worden. Maar geen grote meubels. Mocht u thuis geen 
ruimte hebben, kan het worden opgeslagen bij René Oussoren, graag wel 
even een belletje van te voren: 06-16950125 
In de avond van donderdag 8 mei, kunt u het ook brengen naar Maranatha. 
Info hierover volgt nog in Ons Kerkblad. 
De afgelopen jaren is er wel eens gevraagd bij de comitéleden of er ook een 
financiële gift overgemaakt kon worden; dit kan! Graag overmaken naar het 
bankrekeningnummer: NL17 RBRB 0904 4811 74 
Het comité ziet uit naar een goede opkomst en een geslaagde dag!  
Het duurt nog eventjes, maar we zien u graag de 10e van mei! 

Het Comité 

  10 MEI 

Comité Verenigingsgebouw 

mailto:comiteverenigingsgebouw@hervormdvinkeveen.nl
mailto:comiteverenigingsgebouw@hervormdvinkeveen.nl


 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

met kleurplaat, Wilma’s belevenissen en knutselideeën  



Na een lange winter… 

                 Is het opeens toch weer zo ver! 
 

De lente komt eraan.  
Je voelt het, je ruikt het, je ziet het….. 
 
 
Tijdens onze wandelingen genieten we er samen met volle teugen van. 
Gijs rent en buitelt alle kanten op, vol energie. We lopen op een pad van 
gras. Naast het pad ligt een sloot, waar Gijs graag even in duikt nu het 
water weer wat warmer wordt. Aan de andere kant van de sloot liggen 
een aantal kwekerijen waar struiken worden gekweekt. Deze kwekerijen 
zijn geliefde plekken voor de kievieten. Ze bouwen er hun nesten en bren-
gen er hun jongen groot. De kieviet maakt zijn nest in een kuiltje in de 
grond. Er worden ongeveer 4 eieren uitgebroed. Ik zie ze volop vliegen, 
ook boven onze hoofden. Hun roep klinkt onophoudelijk in de buurt. 
Opeens lijkt een kieviet wat ongerust te worden! 
Doordat Gijs af en toe de sloot in gaat, komt hij schijnbaar erg dicht in de 
buurt van de nesten. De kieviet vindt dit duidelijk niet fijn en probeert op 
alle mogelijke manieren aan Gijs 
duidelijk te maken dat hij niet 
gewenst is in de sloot.  
Al roepend en duikelend blijft de 
vogel boven Gijs rond vliegen. 
Gijs let totaal niet op de kieviet, 
hij geniet van het water.  
Als Gijs genoeg gebadderd heeft 
komt hij weer uit de sloot en 
loopt weer verder over het gras. 
De kieviet is er nog niet gerust 
op en blijft boven Gijs vliegen. Opeens maakt hij wat buitelingen in de 
richting van Gijs. Nu wordt het Gijs toch wat te mal en Gijs kijkt verstoord 
omhoog. Een korte blaf zorgt ervoor dat de kieviet weer omhoog gaat.  



Als we verder lopen en de kwekerijen achter ons laten, keert de rust weer. 
Aan ons huis hangt een ladder. Al jarenlang heeft een stelletje Turkse tortels 
1 van de treden van de ladder als DE plek in gedachten om hun nest op te 

bouwen. Eigenlijk is het helemaal geen 
handige plek, de treden zijn erg smal. Al 
tijdens het bouwen van het nest vallen er 
bergen takjes gelijk weer naar beneden. 
Turkse tortels zijn ook niet echt kampioe-
nen in het bouwen van een nest. Er wor-
den takjes verzameld, die los en niet net-
jes op de trede worden gelegd.  
De eieren worden op de paar takjes gelegd 
en uitgebroed. En dat lukt nog ook! Elk 
jaar vliegen er wel een aantal jonge Turkse 
tortels uit. We volgen het proces en genie-
ten mee met het oudergeluk.  
Gert besluit eens te proberen de tortels 
een handje te helpen.  

Hij maakt een prachtig plankje aan de muur, vlak bij de treden van de ladder. 
Zouden de tortels er blij mee zijn en het plankje gaan gebruiken? 
Welnee! Waar bemoeien wij mensen ons mee? De tortels kijken er niet eens 
naar en het plankje wordt niet gebruikt. Gewoon de ladder, Dat is DE plek 
voor hen!  
Turkse tortels kunnen in 1 zomer zomaar 5 nestjes maken en brengen per 
nest ongeveer 2 jongen groot.  
 
Nu we het toch over jonge vogels hebben is het misschien leuk ook eens 
naar de koolmees en de pimpelmees te kijken. Mezen voelen zich overal 
thuis. Niet alleen in grote natuurgebieden, maar ook in tuinen. Ze genieten 
volop van het vogelvoer wat wij in de winter voor hen klaar hangen. We 
horen ze tussen de struiken hun geluidjes maken en in de boom die achter 
onze tuin staat zoeken ze elkaar vaak op. Een boom vol mezen! Mezen zijn 
drukke en beweeglijke vogels. 
Een paar jaar geleden werden de buxusstruiken die in veel tuinen stonden, 
kaal gegeten door de rupsen van de buxusmot. Mezen zijn dol op de rupsen 
van de buxusmot, dus is het belangrijk goed voor de mezen te zorgen. Dan 
beschermen zij onze buxus tegen de buxus mot! 
 



In het voorjaar gaan ook de mezen aan de gang 
om een nestje te bouwen. 
Wij hebben een aantal nestkastjes hangen. Re-
gelmatig kiest een mezenpaar 1 van de kastjes 
uit om een nestje te bouwen. 
 Als het zover is valt het ons wel op: opeens vlie-
gen de mezen veel in en uit. Ze hebben zelfs 
vaak een bepaalde route die ze steeds vliegen. 
Dat is echt grappig om te zien! 
Op een keer hebben we het geluk dat we kun-
nen genieten van het moment dat de jongen zo 
groot zijn dat ze kunnen uitvliegen. 

We zitten buiten en eerst weten we even niet wat er gebeurt. We horen wat 
gefladder…. 
O wat een leuk gezicht! Best snel na elkaar komen de jongen uit het kastje. 
Ze fladderen wat en belanden uiteindelijk allemaal ergens in onze tuin tus-
sen de struiken. 1 komt er op de tafel terecht. De ouders hebben hen goed 
in de gaten en blijven in de buurt. 
Al na een paar uur is er geen jong meer te bekennen. Ze hebben hun weg 
gevonden en zijn hun nieuwe toekomst tegemoet gegaan! 
 
Zo zien we dat iedere vogel een eigen manier heeft om een nestje te bou-
wen en de jongen groot te brengen.  
Ik denk gelijk aan Psalm 84…. 
Zelfs vindt de mus een huis….en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen 
legt…bij Uw altaren. 
De Heere heeft elke vogel geschapen met eigen specifieke eigenschappen.  
Dat is een groot wonder! 
 

Het voorjaar is ook de tijd van uitbundige plantengroei. 
Er zijn, als je er op let, veel soorten planten te ont-
dekken.  
Denk eens aan de smalle en de brede weegbree. Het 
zijn wat stugge planten. Ze groeien overal, ook tus-
sen de stoeptegels. De bladeren groeien in een ro-
zet, daartussen de bloem. 
Voor konijnen is de smalle weegbree een lekkernij, ze 
smullen ervan! 



 
 

Nog een handige tip: 
Ben je geprikt door een brandnetel en 
voelt dat niet fijn? 
Neem een blad van de brede weeg-
bree en wrijf de (harige) bovenkant 
van het blad over de pijnlijke plek. Na 
korte tijd zal het branderige  gevoel 
verdwijnen! 
 

Smeerwortel is ook een mooie plant. 
Smeerwortel heeft dikke stengels en 
grote grove bladeren die wat harig zijn 
maar niet prikken. De bloemen zijn 
paars of wit. Je vindt ze vaak in na-
tuurgebieden en langs wegen, het 
liefst wat dicht bij de sloot. 
Smeerwortel kan gebruikt worden om 
wonden sneller te laten genezen. De bladeren kunnen daarbij op de wond 
gelegd worden. 
 

De boterbloem is een bekende. Wie kent 
de boterbloem nou niet? Met de mooie 
gele bloemen nodigt de boterbloem kin-
deren uit om hem te plukken. In een 
veldboeket zal bijna nooit de boter-
bloem ontbreken!  
Boterbloemen zijn er wel in veel soor-
ten. Denk maar aan de kruipende boter-
bloem, die laag over de grond groeit.  

Ook is er de blaartrekkende boterbloem. Die ziet er totaal anders uit. Wat 
de naam al wat doet vermoeden: deze soort boterbloem is behoorlijk giftig. 
 
We hebben nu gele, paarse en groen/zwarte planten gehad.  

Tot slot een rode: zuring. 
Zuring is een best grote plant.  
De bloem bestaat uit veel heel kleine rode bloemetjes. 



 
 

Er zijn wel 200 soorten zuring en zuring 
hoort in de familie van de duizendknoop. 
Zuring is eetbaar, je kunt de jonge blaadjes 
gebruiken in de sla. Oudere blaadjes kun je 
toevoegen aan soep en sausjes.  
 
 
 

Stel je toch eens voor 

Een wereld zonder kleuren 

Alles grijs of zwart  

Nergens bloemengeuren  

Bah, wat zou dat saai zijn 

Koud en kaal en kil  

Triest en somber om je heen 

Vreselijk en stil  

 

Wauw, wat is het fijn  

Met al die bonte kleuren 

In de zonneschijn 

Dat is een mooi gebeuren  

Kijk eens naar de bloemen 

Rood of paars of geel 

Ze groeien op in het licht 

Wiegend op hun steel. 
 

Het is voorjaar! 

 Lukt het om nestjes en jonge vogels te ontdekken? 

 Ga eens op zoek naar allerlei planten, er staan er genoeg.  

 Neem een plantengids mee! 

 Pluk een mooi veldboeket! 
  



 
Weet jij hoe een oorworm er uit ziet? 
Waar woont een oorworm? 
 
Een oorworm is een bodemdiertje wat 
dicht bij de grond leeft. Het voelt zich thuis 
tussen afgevallen bladeren en in een om-
gewaaide boom. De diertjes kruipen graag 
weg, als je ze vindt zullen ze snel wegkrui-
pen. Ze eten kleine insecten en afgevallen bladeren. Zo helpen ze mee met 
rommel opruimen in de natuur. Oorwormen zijn niet gevaarlijk. Ze bijten of 
steken niet en richten geen schade aan. 
 
We gaan met elkaar een leuk huisje maken voor de oorwormen. 
 
Nodig: 
Stenen kleine bloempot( vaak te koop bij een tuincentrum)  
Stuk dik touw 
Stukje stevig dun touw 
Hooi of stro 
Evt. merkstiften. 
 
Neem het stenen potje en maak er met de merkstiften leuke tekeningen op. 
Neem wat hooi of stro en bind dit met het dunne stukje touw tot een bosje. 
Rijg nu het dikke touw door het gaatje van de bloempot. Maak aan de bin-
nenkant van de bloempot het bosje hooi of stro vast met het stuk dik touw. 
Trek het dikke touw via het potje naar boven, zodat het bosje hooi of stro in 
het potje vast komt te hangen. Nu is het oorworm huisje klaar. 

Zoek buiten een boom of struik met LAGE takken en hang het huisje dicht 
bij de grond in de boom. Nu zullen de oorwormen gaan genieten van het 
door jou gemaakte huisje!  

Maak een huisje voor oorwormen 



Avondklanken 
 
Om de twee weken is er op de kerkradio en via internet het verzoek-
programma Avondklanken te horen. Gemeenteleden kunnen hier, voor 
elkaar een gezang of Psalm aanvragen. 
Hier vindt u een formulier waarmee u een lied kunt aanvragen. 
 

Aanvraagformulier Avondklanken 
 

Ik wil graag voor de volgende persoon een lied 
aanvragen: 
 

Naam….....……………………………………….. 
 

Lied/Psalm…………………………………….….. 
 

Uw naam…………………………………………. 
 

Reden/wens/bemoediging.…………………….… 

.…………………………………………………… 

…………………………….……………………… 

…………………………….……………………… 

…………………………….……………………… 

…………………………….……………………… 
 
U kunt uw verzoeken ook gewoon op een papier, telefonisch of via de mail 
inleveren. Uw aanvragen graag uiterlijk de vrijdag voor de uitzending 
inleveren bij:  
Gerrie Schreurs, Donkereind 15a, her.ger.schreurs@hetnet.nl, tel: 264286 
Ab Smit, Klijne Meer 80, ab.smit@casema.nl, tel: 261007  

mailto:her.ger.schreurs@hetnet.nl
mailto:ab.smit@casema.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zijn Liefde 
 
 
 
 
 
 

Het waren niet de spijkers 
of de gemene doornenkroon, 
het waren niet de striemen 
of de beschuldigende hoon. 

 
Nee, zelfs niet de boze woorden 

van de soldaten die Hem griefden, 
niet de immense pijnen, 
nee, het was Zijn liefde! 

 
Zijn liefde hield Hem aan dat kruis, 

voor een verloren mensheid, 
Zijn liefde koos voor jou en mij 
was zelfs tot de dood bereid! 

 
Geen spijkers, kruis of doornenkroon, 

geen menigte die Hem jouwde 
hield Hem tegen van dat kruis 

om voor altijd van ons te houden! 
 

En toen Hij schreeuwde  
met laatste kracht 
was dat voor jou 
wat Hij volbracht! 


